
Dag van het Jodendom 2019: Lernen

Aanbeveling door mgr. Woorts bij het werkmateriaal van 2019

17 januari 2019 is alweer de twaalfde keer dat in de Nederlandse R.K Kerkprovincie de 
Dag van het Jodendom wordt gehouden. Ook voor 2019 heeft de Werkgroep Dag van het 
Jodendom werkmateriaal geschreven voor gebruik in gespreksgroepen en thema-
avonden in parochies en andere kringen.

In 2019 staat het onderwerp ‘leren’ centraal. Tradities, ook godsdienstige tradities, 
worden doorgegeven, van generatie op generatie. Dat gebeurt thuis, in de 
gemeenschap, op school. Maar hoe gebeurt dat? Wat is ‘leren’ eigenlijk? Wat betekent 
‘leren’ voor het kind of de leerling? Wat bedoelen  betekenen leren en opvoeden voor de
opvoeder of leraar? Wat is het bijzondere van de Joodse manier van leren, het 
zogenaamde ‘lernen’? Wat zouden wij christenen daarvan kunnen leren?

Als bisschop-referent voor Kerk en Jodendom wil ik dit materiaal van harte bij u 
aanbevelen, evenals de artikelen van de hand van diaken prof. dr. Bart Koet en dr. Leo 
Mock, die u kunt vinden op de website Dag van het Jodendom: 
www.dagvanhetjodendom.nl. Ter inspiratie en vooral om er, op uw eigen manier, mee 
aan de slag te gaan.

Met vriendelijke groet,

Mgr. H. Woorts

Bisschop-referent voor het Jodendom

http://www.dagvanhetjodendom.nl/

